"Dansen, wij gaan dansen, wij met jullie en jullie met
ons!"

Zo aanstekelijk als hun teksten, zo opzwepend en dansbaar is de
muziek van de achtkoppige band Klavan Gadjé. Gewapend met
trekzak, toeters, bellen en snaren zorgen de uitbundige Zuid-
Hollanders voor een feest zoals alleen een 'echte' zigeunerband
dat kan. Hartverwarmende liedjes met een lach, een traan,
bruisende energie op een berg plezier; het vreugdevuur dat deze
band veroorzaakt, kun je zelfs met de grootste emmer water niet
blussen.

De gezellige rasmuzikanten stookten al diverse feestelijke fikkies op o.a.
Lowlands, Oerol, Paaspop, de Gentse Feesten, in Melkweg, Patronaat, Watt
en LVC. De naam voor hun nieuwste album dat in april 2014 uitkomt, was
dan ook gauw gevonden: 'Allesbrander’. Dit derde album is het logische
vervolg op 'Harrejasses Hotel' (2012) en '‘Brand’ (2010) en laat zowel
op muzikaal als tekstueel gebied een verdieping zien. Meer dan ooit durft
de band ook klein en gevoelig te spelen.

Brandweerwagen

Niet alleen de groep eigenzinnige mannen is een lust voor het oor en 00g,
ook de knalrode brandweerwagen - de stralende mascotte waar de band
het hele land mee doorkruist - is zeer de moeite van het zien waard.
Klavan neemt je mee naar een warme fantasiewereld waar je stiekem al
een hele tijd naar op zoek was en op het zomerse Klavanvuur brandt alles,
dus komt zien, horen en dansen!

Klavan Gadjé is:

Paul Berk baritonsax

Roel Bettonviel gitaar en zang

Pieter van der Geest zang

Loek van Gent accordeon en bariton
Lykle de Jong basgitaar

Richard Maarsen trompet en bariton
Godwin Pilouw drums

Tjalling Schotanus klarinet en zang

Voor meer info en feest: klavan.nl



